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God zien
door Arie van der Stoep

‘Dat ik U zien zal...,” zingen we in een lied. Is dat ook niet mijn verlangen: God te zien? Dat Hij
spreekt en handelt en zich ook aan mij openbaart? Zeker! Alleen, kan dat? Ja! Het lied geeft zelf
al aan hoe - in de regel ervoor: ‘Schijn met uw licht in mijn hart, Heer!" (1)

Dat gebeurde in de geschiedenis van de profeet Elisa. De koning van Aram was met paarden en
wagens en een groot leger gekomen om hem gevangen te nemen. Dat heb je ook wel nodig, als je het
tegen God en zijn dienstknechten wilt opnemen. Zoiets gebeurde er ook, toen men later Jezus
gevangen wilde nemen (2).

Ontmoeting met God

De knecht van Elisa was doodsbang. Maar Elisa zag nog iets anders. Hij bad: Heer, open toch zijn ogen,
opdat hij zal zien! (3) God deed het en wat zag Elisa’s knecht? De berg was rondom hen vol vurige
paarden en wagens - een gigantisch leger van God beschermde hen. De knecht zag iets van God! Dat
is wat God wil doen: ons leren kijken met ogen van geloof ().

Bij de herders in Betlehem gebeurde er nog meer. De engel vertelde hun: ‘De Redder is gekomen!" Dat
moesten ze zien! Ze lieten alles achter en gingen. Oppervlakkig gezien lag daar in die kribbe een heel
gewone baby in sobere omstandigheden. Maar God scheen met zijn licht in hun hart. Daardoor zagen
ze de Redder en hadden ze in die Baby een ontmoeting met God - door geloof! Dat werkte direct iets
uit in hen: iedereen die wilde, kreeg te horen wat de engel hun had verteld (5).

Je leven verandert

Geloof ik ook wat God zegt - in de Bijbel bijvoorbeeld? En net zo eenvoudig als de herders? Dan zullen
ook mijn ogen opengaan. Ook ik zal Jezus zien, God zien. Niet in Betlehem, maar hier, midden in mijn
dagelijkse bestaan. Ik zal Hem zien optreden in mijn leven en tot mij horen spreken (6).

En wanneer ik dan leer om Hem te aanbidden, dan opent Hij mijn ogen nog verder. Dan zie ik zijn
grootheid en leer ik Hem te bewonderen. Dat raakt mij! Want dan zie ik hoe dichtbij Hij is, hoe Hij zich
verheugt en mij zijn tegenwoordigheid geeft (7). Dan ‘zie’ ik Hem, ook al zie ik Hem niet! (8) En ik
ontdek dan nog iets: God ‘zien’ verandert je leven!

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 36:10b.
In uw licht zien wij het licht.

(2) Johannes 18:3.
Judas ... kwam daar, die een afdeling soldaten tot zijn beschikking had gekregen en dienaars van de

overpriesters en de Farizeeén, voorzien van lantaarns, fakkels en wapenen (om Jezus gevangen te nemen
- AvdS).

(3) 2 Koningen 6:17.
Toen bad Elisa: Heer, open toch zijn ogen, opdat Hij zal zien.



4) Johannes 11:40.
Jezus zei tot haar: Heb Ik je niet gezegd, dat je, indien je gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?

(5) Lucas 2:17.
En toen zij het (kind) gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind.

(6) Johannes 14:21.

(Jezus zei:) ... wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan
hem openbaren.

(7) Psalm 50: 23.
Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil laat zien.

(8) Hebreeén 11:27b.
Hij (= Mozes - AvdS) bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.
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